
Opdracht 1 (Kleuropdracht)

Deze plattegrond van Amsterdam is in 1544 door Cornelis Anthoniszoon gemaakt. Het is een
van de oudste plattegronden van Amsterdam die bewaard is gebleven. Het laat de stad zien met
de middeleeuwse stadsmuur. De kaart is heel gedetailleerd, elk huisje en gebouw is minutieus
weergegeven. De maker zal op alle hoge gebouwen van de stad zijn gaan staan om zo'n
gedetailleerd beeld van de stad te kunnen geven.



● Kleur op de kaart de volgende plekken en gebouwen:
● Kleur de rivier de Amstel en het IJ blauw.
● Kleur de stadsmuur, de Schreierstoren, De Antoniespoort, en de Munttoren rood
● Kleur de De Oude Kerk, De Nieuwe Kerk, en Het Stadhuis paars
● Kleur de Dam, de Nieuwen Dijk, de Warmoesstraat en de Kalverstraat geel

Geef op de kaart aan waar het Noorden is. (let op, dit is een strikvraag ;)
Zie je dat je in die tijd tot aan de Dam kon varen, nu zijn die stukken van de Amstel gedempt.
Misschien kan je op deze kaart aangeven waar jouw huis of school ongeveer zou kunnen staan?

Opdracht 2
Wat gebeurde er eerst?

Plaats de volgende zinnen in de goede volgorde
A. Amsterdam krijgt stadsrechten
B. Er wordt begonnen met de bouw van de stadsmuur
C. Door het Mirakel van Amsterdam wordt Amsterdam een Pelgrimsoord
D. De eerste inwoners vestigen zich aan de Amstel

Opdracht 3
Zet de volgende begrippen op de juiste plek: dijken, stadspoorten, ambachtslieden,
Schreierstoren, palen

1. De Waag, nu een restaurant op de Nieuwmarkt, is ooit gebouwd als een van de drie
............... van de stad.

2. Wallen, grachten en ...............werden aangelegd als bescherming tegen het water.
3. oud Hollands liedje: Amsterdam die grote stad is gebouwd op ........, als die stad eens

ommeviel wie zal dat betalen.
4. De eerste inwoners van de stad werkten als boeren, vissers of ...............zoals een smid

en een tingieter.
5. De Munttoren en de ................zijn ooit gebouwd als verdedigingstorens van de oude

stadsmuur.

Opdracht 4 (Tekenopdracht)
Amsterdam heeft een heel sterk logo. Overal ter wereld wordt het herkend en na vele eeuwen
wordt het nog steeds volop gebruikt. Helaas weten we niet wie het ooit bedacht heeft en weten
we ook niet zeker waar de drie kruisen voor staan. Dat het te maken heeft met de drie grote
gevaren: water, de pest en het vuur is een gok.

Misschien stond het wel voor iets vrolijks?



Aan welke drie dingen moet jij denken als je aan Amsterdam denkt?







Teken je eigen stadswapen.
Het mag lijken op wat we nu al hebben, maar het mag ook helemaal anders. Staat er nog steeds
een keizerskroon bij of is die vervangen voor iets anders? Aan welke kleuren denk je bij
Amsterdam?


